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Zoals de zon elke dag verschijnt, zo schrijft Guido Lauwaert [Mechelen, 1945] elke dag 
een gedicht, onlosmakelijk verbonden met wat hij kort voordien ervaarde.
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Portus Ganda 

In de mooie straten 
van de stad waar vrede heerst 
      twee rivieren even glad zijn 
als een tafelblad 

de kaden van Portus Ganda
zich lenen 
         voor het verlies van dwaze dromen  

mensen neerstrijken 
         zich uitrekken in de zon 

hier in deze stad 
           wil ik al is het 
in winderige wijken 
        wandelen tot mijn laatste stap. 
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