
POËZIE 
Omdat Patrick Cornillie (Roeselare, 1961) vooral bekendheid 
geniet als auteur van fietsgidsen en sportboeken, wordt wel 
eens uit het oog verloren dat hij bijna vier decennia geleden 
debuteerde met poëzie, een genre dat hij altijd trouw is 
gebleven, getuige daarvan het dozijn gedichtenbundels dat 
ondertussen van hem verscheen.

In deze nieuwe publicatie, Het is niet wat er staat, verzamelt 
hij een aantal losse gedichten, thematisch vaak uiterst 
verscheiden, die de voorbije jaren her en der werden 
opgenomen in bloemlezingen, (online) tijdschriften en 
literaire blogs. Andere zijn dan weer bekroond, o.a. met de 
Poëzieprijs van de Stad Ronse (2019) en de Julia Tulkens 
Poëzieprijs (2021).
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Het is niet wat er staat

Met Zonde van het leven publiceert Etienne Colman, na Façades 
(2013), Loopgraf (2014), Laos in spreidstand (2017) en Blijf van 
mij (2020) zijn vijfde bundel bij Uitgeverij C. de Vries-Brouwers. 
In tijdschriften, verzamelbundels en studies werd werk van hem 
opgenomen. Hij nam deel aan literaire projecten en er hangt 
werk van hem op panelen. Hij kreeg verscheidene bekroningen 
en nominaties in poëziewedstrijden.

Geen zonde van het lezen

Een dichter als Colman is moeilijk in een hokje te 
plaatsen. Zijn eigengereide interpretatie van de 
werkelijkheid kan in het begin enigszins vreemd 
overkomen, door de uitgekiende vorm die samen 
met de directe, eerlijke, soms wat navrante inhoud 
de spanning geeft die goede poëzie nodig heeft. 
Het is zijn persoonlijkheid, de evenwichtige en 
vooral originele stem waarmee hij zich 
onderscheidt van dichters die meer aan de traditie 
blijven vasthaken of anderen, die het zoeken in 
opportunisme. Vergelijkingen lopen altijd mank 
maar ik denk aan de muziek van Steely Dan, 
esthetisch uitgefilterde klanken met een ironische 
ondertoon. Colman schrijft over relaties, die niet 
altijd even perfect zijn, over de maskerade van 
figuren die zich vaak verbergen achter schijn of 
woorden. Hij schrijft ongenadig. Dat levert 
eerlijke, heerlijke poëzie op. Hij laat zich geen rad 
voor de ogen draaien, dat spreekt me aan, vooral 
omdat hij het niet op een ongecontroleerde maar 
bezonnen manier doet. Een auteur die naar binnen 
kijkt en zich wil uitspreken. Een volwassen bundel 
die leest als een vorm van literaire dagboeknotities.

(Guy van Hoof, auteur, recensent)

Over vorige bundels

‘Er zijn zinnen en beelden in zijn poëzie die mij 
kippenvel bezorgen. Ik heb mij niet vergist toen ik 

in Colman een echte en oprechte dichter herkende.’  
(Christina Guirlande, dichter)

‘Zijn gedichten zijn met stielkennis gecomponeerd 
en de vormbeheersing is helemaal OK. Ze dragen 

mijn waardering weg.’  
(Charles Ducal, dichter)

‘Colman heeft zeer mooie gedichten geschreven. 
Hij toont zich een ware dichter. De bundel is 

ontroerend.’ (Herman Brusselmans, auteur)

‘Zijn verzen getuigen van krachtig vakmanschap. 
Ze zijn eigenwijs en noodzakelijk, daar hou ik van.’ 

(Peter Holvoet Hanssen, auteur)
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Zonde van het leven 3
Halte

De jaren rukken op en ik drijf mee, de afgelegde weg licht­
zinnig vluchtig en banaal. Ik onderbreek te zelden, mis zo 
vaak het onderscheid tussen de werkelijkheid en wat me 
wakker houdt. Mijn angst is het vergeten.

Ik vertaalde mijn verleden naar het heden vals, verschool me 
in de regel in het kreupelhout van gewetenloos begeren. De 
momenten heb ik slecht besteed. Ik was gewoon. Ik was soms 
weinig meer dan een vermoeden.

Maar vanaf vandaag wil ik de muren over die nog moeten 
opgetrokken, ook al tuimel ik zodoende uit de tijd, beschadig 
onherroepelijk de dag. Ik wil de ogenblikken weer om stil te 
staan. Om niet meer te bewegen.

Elke stop wordt woordeloos en droog. En veel te kort.
Zonde van het leven.
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zo zacht de inzet
een licht aantikken maar –
engelenmuziek
–
Birgit Lockheimer


