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Mijn negen levens

Hijran wordt als kind door zijn moeder 
weggestuurd uit Afghanistan. Het is er te gevaarlijk 
voor hem.
Hij vertrekt in zijn eentje naar Europa. Na twee 
jaar rondzwerven komt hij terecht in België. Hij 
probeert een nieuw leven op te bouwen. Met 
vallen en opstaan.
Dit is zijn verhaal.

‘Wie zorgt er voor mama als ik weg ben?’ vraag ik aan de man.
‘In Europa is iedereen rijk. Je kan er veel geld verdienen,’ snauwt hij. Daarna draait 
hij zich om en loopt ons huis uit.
Mama zit op ons bed. Ze huilt. Ze kijkt me niet aan.
Ik ben in paniek. Ik wil niet weg! Ik slik de brok in mijn keel weg en begin te praten.
‘Waar ligt Europa? Is het ver? Hoe moet ik daar geraken? Spreken ze er Pasjtoe of 
Dari? Hoe lang moet ik daar blijven? Weet papa dat ik wegga? Wie zal er voor de 
koeien zorgen?’
Mama omhelst me stevig. ‘Het is het beste zo, zoon,’ fluistert ze dan. ‘Het is de enige 
manier om ervoor te zorgen dat je veilig bent voor de taliban.’
‘Ga mee,’ smeek ik haar. Ik omhels haar nog steviger. De tranen stromen over mijn 
wangen.
‘Dat kan niet,’ snuft mama. ‘Ooit zien we elkaar terug, insjallah.’
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Evy Danckers is leerkracht Nederlands en Frans
in een multiculturele school in Borgerhout.  
Ze houdt van verhalen, sporten en honden. 
Haar motto is: Met het juiste boek is iedereen 
een lezer.  Het meest trots is ze als jongeren 
die niet graag of moeilijk lezen enthousiast zijn
over haar boeken.  Haar schrijfstijl is rauw, 
eigentijds en aangrijpend.
Eerder schreef ze ‘Wa is da?’ een spannend 
liefdesverhaal dat zich afspeelt in Borgerhout.
www.facebook.com/auteur.EvyDanckers

Tamara Lodewijckx is leerkracht beeld in een
multiculturele school in Borgerhout.  Ze houdt 
van tekenen, schilderen en de natuur.
instagram: lodet.illustrations

Echt een superleuk boek!  Er zit veel 
spanning in.  Veel allochtone jongeren 
maken hetzelfde mee.  Het verhaal toont hoe 
moeilijk het was - en nog steeds is – voor een 
vluchteling.  Spijtig dat het boek zo kort is.  
Ik zou het zeker aanraden aan mijn vrienden.

Oliwia Egier (17 jaar)

'Mijn negen levens' in negen woorden: rauw, 
actueel, beklijvend, confronterend,
noodzakelijk, realistisch, eye-opener,
meeslepend, aanrader!
Dit verhaal laat je niet los.  Het biedt op een 
eerlijke en eenvoudige manier inzicht in het 
leven van een jonge vluchteling. Het is een 
must voor iedere jongere die opgroeit in onze 
maatschappij.

Elke Van Santvliet (leerkracht Nederlands)

Dit is gewoon een schitterend boek.  Het is 
een zeer intiem en respectvol relaas over
Hijrans leven.  Hij heeft veel meegemaakt.
Ik ben zelf vluchteling en begrijp hem
volkomen.  Ik weet hoe het is om te leven 
in een ongekend land waar ik niet zelf voor 
gekozen heb.  Het verhaal is prachtig
geschreven; heel aangrijpend en herkenbaar.  
Dit boek moet iedereen lezen!

Fizza Mahdi (17 jaar)

Hijran wordt als kind door zijn moeder weggestuurd uit 
Afghanistan. Het is er te gevaarlijk voor hem.
Hij vertrekt in zijn eentje naar Europa. Na twee jaar
rondzwerven komt hij terecht in België. Hij probeert 
een nieuw leven op te bouwen. Met vallen en opstaan.  
Dit is zijn verhaal.

"Wie zorgt er voor mama als ik weg ben?" vraag ik aan 
de man.
"In Europa is iedereen rijk. Je kan er veel geld
verdienen," snauwt hij. Daarna draait hij zich om en 
loopt ons huis uit.
Mama zit op ons bed. Ze huilt. Ze kijkt me niet aan.  
Ik ben in paniek. Ik wil niet weg! Ik slik de brok in mijn 
keel weg en begin te praten.
"Waar ligt Europa? Is het ver? Hoe moet ik daar
geraken? Spreken ze er Pasjtoe of Dari? Hoe lang moet 
ik daar blijven? Weet papa dat ik wegga?
Wie zal er voor de koeien zorgen?"
Mama omhelst me stevig. "Het is het beste zo, zoon," 
fluistert ze dan. "Het is de enige manier om ervoor te 
zorgen dat je veilig bent voor de Taliban."
"Ga mee," smeek ik haar. Ik omhels haar nog steviger.  
De tranen stromen over mijn wangen.
"Dat kan niet," snuft mama. "Ooit zien we elkaar
terug, insjallah."
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